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  LIEDERENBLAD 
Liturgie zondagmorgen 24 maart 2024 
Palmpasen 
09.30 uur: Visnet Harderwijk 
Organist: Anton 
Voorganger ds. R.J. Kranen 
Met medewerking van de Kinderband o.l.v. Lydia 
Berg - Venema 
 
Thema:  
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied: Psalm 117 
Loof, alle volken, loof den Heer, 
roem, alle naties, roem zijn eer. 
Want over ons is groot en wijd 
zijn gunst en goedertierenheid, 
voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan. 
Hef met ons Halleluja aan! 
 
Stil gebed, 
Votum en groet 
 
Zingen: Opwek. 350  
1 Vader, vol van vrees en schaamte 
buigen wij voor U. 
Heel uw werk, door ons vertreden, 
klaagt ons, mensheid aan bij U. 
 
2 Heer ontferm U over ons 
die schuldig voor U staan. 
U bent onze God en Redder, 
neem ons in uw liefde aan. 
 
3 Vader, in dit uur der waarheid 
keren we’ ons tot U. 
O, vergeef ons, Heer herstel ons, 
maak ons hart en leven nieuw. 
 
4 Vul ons met uw heil'ge Geest, 
geef vuur en kracht steeds weer. 
Ieder zal uw macht aanschouwen, 
dat wij uw Naam verhogen, Heer. 
dat wij uw Naam verhogen, Heer. 

 
Genadeverkondiging 
 
Zingen: ELB 114:1,3,6,7,8  
1 Als ik in gedachten sta 
bij het kruis van Golgotha, 
als ik hoor wat Jezus sprak, 

voor zijn oog aan 't kruishout brak. 
 
3 Hoor ik dan, hoe Jezus bad 
voor wie Hem gekruisigd had, 
'k weet dan: 'Bij de Heiland is 
ook voor mij vergiffenis.' 
 
6 Hoor ik, hoe Hij riep: 'Mij dorst!' 
dan roep ik: 'O Levensvorst, 
Gij, Gij naamt de bitt're dronk, 
die deez' aard verzoening schonk!' 
 
7 Op zijn kreet: 'Het is volbracht', 
antwoordt mijn aanbidding zacht: 
'Jezus, ook voor mij verwierft 
Gij verlossing, toen Gij stierft.' 
 
8 Hoor ik, hoe het laatst van al 
Hij zijn geest aan God beval, 
weet ik ook mijn geest en lot 
in de handen van mijn God. 
 
Kinderband zingt: “Alles is nieuw”  
 
Gebed bij opening Bijbel  
 
Zingen: Projectlied (Filmpje staat op de NAS) 
Kinderen gaan naar de Kindernevendienst  

1e Schriftlezing: Johannes 12:12-19 (NBV21) 
 

Zingen: Gezang 173:1,2,4,5  

1 Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
 
2 Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
die Zoon van David zijt en Man van Smarte, 
Koning der Joden die de dood verdreef. 
 
4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 
ons is een lofzang in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 
 
5 Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
vrede aan allen die uw naam verhogen: 
heden hosanna, morgen kruisigt Hem! 
 
2e Schriftlezing: Mattheüs 26:57-58,69-75 (NBV21) 
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  LIEDERENBLAD 
Zingen: Opwek. 614  
1 Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem, 
met een kruis op zijn rug en een doornenkroon. 
Hoor, de menigte schreeuwt en roept: 'Kruisig Hem!' 
Zo gaf God zijn eigen Zoon. 
  

2. Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha, 
als de Koning der Joden wordt Hij veracht. 
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan 
als Hij roept: 'Het is volbracht'. 
 
Refrein: 
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, 
dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg. 
  
3 In het rijk van de dood is Hij neergedaald. 
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan. 
Maar de steen van het graf is nu weggehaald, 
Jezus leeft, Hij is opgestaan. Refrein. 
  
4 En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid, 
met ontzag en respect kniel ik voor U neer. 
U bent Koning en God tot in eeuwigheid, 
U bent Jezus, de hoogste Heer. Refrein 2x 
 
Slot: 
Uw genade is mij genoeg.  
Uw genade is mij genoeg.  
 
Verkondiging 
 
Zingen: Gezang 178:1,2,3,4,5,10   
1 Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen 't recht van God, 
Kyrie eleison. 
 
2 Heer, om uw zachtmoedigheid, 
vorst die op een ezel rijdt 
en om Sions onwil schreit, 
Kyrie eleison. 
 
3 Om de zalving door een vrouw, 
vreugde-olie, geur van rouw, 
teken van wat komen zou, 
Kyrie eleison. 
 
4 Om het brood, Heer, dat Gij breekt, 
om de beker die Gij reikt, 

om de woorden die Gij spreekt, 
    Kyrie eleison. 
 

5 Here, om uw bloedig zweet, 
    als Ge alleen de wijnpers treedt, 
    om de kelk vol bitter leed, 
    Kyrie eleison. 
 

10 Heer, om uw vijf wonden rood, 
    om uw onverdiende dood, 
    smeken wij in onze nood, 
    Kyrie eleison. 

 
Dienst der gebeden  

 
Inzameling der gaven 

 1e Werk van de diaconie 
 2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: ELB 371:1,2  
1 Mijn Jezus, ik houd van U, ik noem U mijn vriend, 
want U nam de straf op U die ik had verdiend. 
De grote Verlosser, mijn Redder bent U; 
’k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 
 
2 Mijn Jezus, ik houd van U, want U hield van mij, 
toen U aan het kruis hing, een wond in uw zij. 
Voor mij de genade, een doornenkroon voor U; 
’k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 
 
3 Ik zal van U houden in leven en dood. 
en ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn nood. 
Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U: 
’k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 
 
4 Als ik in Uw Glorie, uw eeuwigheid kom, 
dan buig ik mij voor U in uw heiligdom. 
Gekroond met Uw heerlijkheid zal ’k zingen voor U: 
’k Heb van U gehouden, maar nooit zo veel als nu. 
 
Zegen 
 
Gezang 456:3 
3.Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 
 
 
 


