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  LIEDERENBLAD 
Liturgie zondagmorgen 17 maart 2024 
5e Lijdenszondag 
09.30 uur: Visnet Harderwijk 
Organist: Kees 
Voorganger ds. R.J. Kranen 
 
Thema:  
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied: Psalm 138:1,2 (LB1973)  
1 U loof ik, Heer, met hart en ziel, 
in eerbied kniel / ik voor U neder. 
Ja, in de tegenwoordigheid 
der goden wijd / ik U mijn beden. 
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft 
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen. 
Gij zult, o Here, wijd en zijd 
uw heerlijkheid / en trouw bewijzen. 
 
2 Ten dage dat ik riep hebt Gij 
gehoord naar mij / en kracht gegeven. 
Als ik welhaast ten offer viel, 
hebt Gij mijn ziel / weer doen herleven. 
Al wat op aarde macht bezit, 
eenmaal aanbidt / het U, o Here! 
Als Gij hun 't woord van uw verbond 
met eigen mond / hebt willen leren. 
 
Stil gebed, Votum en groet 
 
Wetslezing 
 
Gebed om vergeving 
Genadeverkondiging 
 
Zingen (2 liederen): Opwek. 263  
1 Er is een Verlosser, 
Jezus, Zoon van God, 
kostbaar Lam van God, Messias. 
Heilig God is Hij. 
 
2 Jezus, mijn Verlosser, 
niemand is aan U gelijk. 
Kostbaar Lam van God, Messias, 
maakt van zonden vrij. 
 
Refrein: 
Dank U, o mijn Vader. 
U gaf uw eigen Zoon, 
uw Geest als hulp voor ons 
totdat het werk op aarde is gedaan. 
Ja, de dag zal komen, 

dat ik Jezus zie. 
Dan zal ik mijn Koning dienen voor  
eeuwig en eeuwig. Refrein (2x). 
 
Zingen: Opwek. 647  
Toen U bad werd brood vermeerderd, 
toen U sprak, de storm gesust; 
met een blik gaf U bewogen 
aan de hopelozen rust. 
Door uw hand genas U duizenden 
en uw roep versloeg de dood. 
Door uw Woord vluchtten demonen, 
met een zegen brak U brood. 
  
Refrein: 
Liefde, tastbaar, God zo nabij, 
vul mijn hart en spreek door mij: 
al wat ik doe komt U toe. 
  
Als een Lam zou U niet klagen, 
toen U stil de kruisweg liep, 
zo vernederd en geslagen 
door de hand van die U schiep. 
Toen de hel was losgebroken 
leek de nederlaag nabij, 
maar U riep: 'Vader vergeef hen'; 
zo droeg U de straf voor mij. (Refrein) 
  
Ik wil geven aan de armen, 
voor de waarheid wil ik staan, 
steeds bereid mijn kruis te dragen, 
en de wereld in te gaan. 
En ik bid: vul zo mijn leven 
met uw vrede, Geest en vuur, 
dat ik U mijn dank zal geven, 
zelfs nog in mijn laatste uur. (Refrein) 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel  
 
Kinderen naar voren roepen 
Gesprek met de kinderen: 
 
Zingen: Projectlied (filmpje staat op de NAS) 
Kinderen gaan naar de KND 

 
Schriftlezing: Mattheüs 26:45-56 (NBV21) 
 
Zingen: Gezang 177:1,2,3,4,7 (LB1973 
1 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, 
in deze zee verzinken mijn gedachten; 
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o liefde die, om zondaars te bevrijden, 
zo zwaar moest lijden. 
 
2 'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen, 
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, 
in onze plaats gemarteld en geslagen, 
de zonde dragen. 
 
3 O allerheiligst, onuitspreeklijk wonder: 
de Rechter zelf gaat aan het recht ten onder. 
O wreed geding; wie kan geheel doorgronden 
de vloek der zonden. 
 
4 God is rechtvaardig, ja, een God der wrake; 
en Hij is liefde, Hij wil zalig maken. 
Zie hier de schalen die ten volle wegen 
èn vloek èn zegen. 
 
7 Laat mij, o Heer, uw wondre wijsheid prijzen, 
dwaasheid en ergernis voor wereld wijzen, 
laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen 
als sterkte roemen. 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Gezang 182:1,2,4 (LB1973)  
1 Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
2 Gij die alles hebt gedragen 
al de haat en al de hoon, 
die beschimpt wordt en geslagen, 
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon, 
als de minste mens gebonden, 
aangeklaagd om onze zonde. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
4 Alle leed hebt Gij geleden, 
Gij gedragen met geduld. 
Als een worm zijt Gij vertreden 
zonder schuld, om onze schuld, 
opdat wij door U verheven 
als verlosten zouden leven. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
 

Dienst der gebeden  
 
Inzameling van Gaven  
1e HGJB 
2e Kerk en eredienst  
 
Slotlied: ELB 224 “God wijst mij een weg”  
Refrein: 
God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, 
maakt Hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst Hij mij de weg,  
wijst Hij mij de weg. 
 
Al moet ik door de wildernis,  
Hij leidt mij. Hij toont mij een rivier  
in de woestijn. 
Alles zal ooit vergaan maar zijn  
liefde blijft bestaan en Hij maakt  
iets heel nieuws vandaag. Refrein. 
 
Zegen 
 
Gezang 456:3 
3.Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
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