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  LIEDERENBLAD 
Liturgie zondagmorgen 10 maart 2024 
4e Lijdenszondag 
09.30 uur: Visnet Harderwijk 
Organist: Anton 
Voorganger ds. R. Visser (Amsterdam) 
 
Thema: “De echte verlosser”  
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied: Psalm 98 :1 en 2  (OB) 
1.Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE,  
Dien groten God, Die wond'ren deed.  
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere,  
Zijn heilig' arm, wrocht heil na leed.  
Dat heil heeft God nu doen verkonden,  
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,  
Zo vlekkeloos en ongeschonden.  
Voor 't heidendom ten toon gespreid.  
  
2.Hij heeft gedacht aan Zijn genade,  
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.  
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,  
Nu onze God Zijn heil om schenkt.  
Juich dan den HEER' met blijde galmen,  
Gij ganse wereld, juich van vreugd. 
Zing vrolijk in verheven psalmen  
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.  
 
Votum en groet 
 
Zingen: Hemelhoog 518 
Heer, uw bloed, dat reinigt mij, 
doet mij leven en maakt mij vrij. 
Heer, uw bloed, dat nam mijn plaats 
in het offer dat U bracht. 
En U wast mij witter dan de sneeuw, 
dan de sneeuw. 
Mijn Jezus, Gods Lam 
voor mij geslacht. 
 
Opwek. 430 (Heer ik prijs uw grote naam) 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven. 

  
U daalde neer van uw troon 
om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis 
droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
 

Geloofsbelijdenis 
 
Zingen:  Via Dolorosa (Sela) 
Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag 
Verdrongen zich de mensen in de straat 
Daar staarden ze Hem na 
De man die sterven moest op Golgotha 
 
Langs de Via Dolorosa heel die lange lijdensweg 
Ging de Christus onze Koning als een lam 
Maar omdat Hij van ons hield met heel Zijn hart is Hij 
gegaan 
Langs de Via Dolorosa heel de weg naar Golgotha 
 
Er kwam bloed uit al zijn wonden uit de striemen op 
Zijn rug 
Uit de kroon van doornen om Zijn hoofd geklemd 
En Hij droeg met elke stap 
De hoon van hen die schreeuwden &quot Kruisigt 
Hem  
 
Langs de Via Dolorosa heel die lange lijdensweg 
Ging de Christus onze Koning als een lam 
Maar omdat Hij van ons hield met heel Zijn hart is Hij 
gegaan 
Langs de Via Dolorosa heel de weg naar Golgotha 
 
Zijn kruis werd een troon 
Zijn bloed wast ons schoon 
En het stroomt door het hart van Jeruzalem 
 
Langs de Via Dolorosa heel die lange lijdensweg 
Ging de Christus onze Koning als een lam 
Maar omdat Hij van ons hield met heel Zijn hart is Hij 
gegaan 
Langs de Via Dolorosa heel de weg naar Golgotha 
 
Gebed 
 
Kindermoment en kinderlied 
Paasproject 
 
Bijbellezing: Jesaja 53 :1-12 en Mattheüs 8 :14-17 
 
Zingen: Psalm 139 :1 (NB) 
1.Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 
Verkondiging:  
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  LIEDERENBLAD 
 
Zingen: Opwek. 428  
Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die 't niet verdien 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan 'k zien. 
Genade die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook - als ik mij tot Hem keer - 
dat God mij nooit verlaat. 

  
Want Jezus droeg mijn zondelast 
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis. 

  
Als ik daar in zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond. 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond. 
 
Dienst der gebeden  
 
Inzameling der gaven  
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Opwekking 642 (De Rivier) 

Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 

  
Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag. 
't Is een stroom van uw genade, 
waar 'k U steeds ontmoeten mag. 

  
Refrein: 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor U neer. 
Leid mij steeds weer naar het water; 
'k wil U daar ontmoeten, Heer. 

  
Kom ontvang een heel nieuw leven, 
kom en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je 
en Hij zegt: "ontmoet mij hier". 

  
(refrein) 

  
 

Leid mij steeds weer naar het water; 
'k Wil U daar ontmoeten, Heer. 

 
Zegen 

 
Gezang 456:3 
3.Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 


