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  LIEDERENBLAD 
Liturgie zondagavond 17 maart 
Aanvang van deze dienst is 18.30 uur 
5e Lijdenszondag 
Organist: Thom 
Voorganger in deze dienst is: Prof. B.J.G. Reitsma 
(Ermelo) 
 
 
Welkom  

 
Zingen: Psalm 42 :1,2 en 7 (NB)  
1.Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 
 
2.Tranen heb ik onder 't klagen 
tot mijn spijze dag en nacht 
als mijn haters honend vragen; 
"Waar is God dien gij verwacht?" 
Ik gedenk hoe ik vooraan 
in de reien op mocht gaan, 
om mijn dank Hem op te dragen 
in zijn Huis op hoogtijdagen. 
. 
7.Hart,onrustig,vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor den Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer: 
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
altijd aan de dood ontheven. 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Hemelhoog 336 (Groot is uw trouw) 
1.Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
 
[refrein] 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 

hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

 
2.Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 
[refrein] 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Gezang 426 :1 en 5 (LvK) 
1.Zou ik niet van harte zingen 
Hem die zozeer mij verblijdt? 
Want ik zie in alle dingen 
niets dan zijn genegenheid. 
Is de hartslag van het leven 
niet de liefde van de Heer? 
Liefde draagt hen meer en meer, 
die in dienst van Hem zich geven. 
Alle dingen hebben tijd, 
maar Gods liefde eeuwigheid. 
 
5.Omdat Gij mijn hart doet branden, 
omdat Gij mij zo bemint, 
hef ik, Heer, tot U mijn handen: 
Vader, zie ik ben uw kind. 
Wil mij de genade geven, 
U te dienen, hier en nu; 
God die liefde zijt, aan U 
vast te houden, heel mijn leven, 
tot ik U na deze tijd 
liefheb in der eeuwigheid. 
 
Gebed 
 

Schriftlezing: 2 Sam. 15 :13-1 6 en 23, Psalm 63 
 

Zingen: Psalm 63 :1 (NB) 
 1.Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, 
   Naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen. 
   Mijn hart wil niets dan U ontvangen, 
   die leven zijt en leven laat. 
   O Heer, mijn ziel en zinnen smachten 
   en dorsten naar U in een land, 
   waarop de zon verzengend brandt,- 
   schenk Gij mijn leven nieuwe krachten. 
 
Schriftlezing: Mark. 1 :10 -13 en Matt.27 :45-46 
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Zingen: Psalm 63 :2 (NB) 
2.Eens zag ik in uw tempelhof 
U in uw glorie hoogverheven, 
wiens gunst mij meer is dan het leven, 
mijn lippen stamelden uw lof. 
Mijn leven lang wil ik U prijzen, 
uw naam aanbidden, want Gij voedt 
mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed. 
O Heer, ik wil U dank bewijzen. 

 
Preek  
 
Zingen: Hemelhoog 433  
1.Stil, mijn ziel, wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; 
Hij is erbij 
in je beproevingen en zorgen. 
 
[refrein] 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wank’len. 
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnenin mij 
die rust in U alleen. 
 
2.Stil, mijn ziel, wees stil 
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild 
tegen de pijlen van verleiding. 
 
[refrein] 
 
3.Stil, mijn ziel, wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 
 
[refrein] 
 
Ik rust in U alleen. 
Ik rust in U alleen. 
 
Dankgebed en voorbeden  
 
Collecten: 
1e HGJB 
2e Kerk en eredienst 
 

Slotlied: Gezang 442 :1 en 4 (LvK) 
1.Jezus, ga ons voor 
deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 

 
4.In de woestenij, 
Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 
tot aan 't eind van onze wegen. 
Leid ons op uw tijd 
in uw heerlijkheid. 

 
Zegen: (zingen: Gez. 456 :3 ) 
3.Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 


