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  LIEDERENBLAD 
Liturgie woensdagavond 13 maart 
Aanvang van deze dienst is 19.30 uur 
Biddag voor gewas en arbeid 
Organist: Kees 
Voorganger in deze dienst is: Ds. R.J. Kranen 
 
Thema:  
 
Intochtslied: Psalm 8:1,2 (Orgel) 
1 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven - 
machtige God, Gij die uw majesteit 
ten hemel over ons hebt uitgebreid. 
 
2 Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken, 
maar in de mond van kind'ren doet Gij klinken 
uw machtig heil, zo maakt G'uw vijand stil 
en doet uw haters buigen voor uw wil. 
 
Votum en groet 
 
Zingen: ELB 343:2,3,4 
2 Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep, 
zeeën en land met macht te voorschijn riep, 
wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt 
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? 
 
3 U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 
U geeft ons Heer, verlossing door zijn bloed. 
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: 
leven om Jezus’ wil in eeuwigheid! 
 
4 Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, 
dat in ons zingt met eindeloos refrein. 
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam! 
 
Gebed 
 
Zingen: Opwek. 464  
1 Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag, 
en kniel nu voor Hem neer, 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
 
2 Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur. 
Een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 

3 Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt. 
Niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest  
 
1e Schriftlezing: Lucas 18:1-8 (NBV21) –  
Gelezen door Corrie de Lange 
 

Zingen: Opwek. 502  
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen, 
in uw nabijheid wil 'k zijn. 
Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen, 
U maakt mij heilig en rein. 
In de schuilplaats van de Allerhoogste 
blijf ik onder uw vleugels, o Heer. 
Uw schaduw beschermt mij, 
uw troon is mijn toevlucht. 
U bent mijn leven, mijn eer. 
 
2e Schriftlezing: Lucas 11:9-13 (NBV21) 
 
Zingen: JdH 1012 (Er is een God die hoort) 
1 Vreugde of blijdschap, droefheid of smart, 
er is een God, er is een God. 
Stort bij Hem uit, o mens toch uw hart,  
er is een God die hoort.  
Ga steeds naar Hem om hulp en om raad,  
wacht niet te lang, 't is spoedig te laat.  
Dat niet door twijfel 't hart wordt verstoord,  
er is een God die hoort.  
 
2 God schonk zijn Zoon in Bethlehems stal, 
Heer van het al, Heer van het al. 
Hij droeg verneedring, smaad zonder tal,  
Heerser van 't gans heelal.  
Want onze Schepper, Koning der aard, 
heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard. 
Ga dan naar Hem, nu 't morgenlicht gloort, 
Hij is de God die hoort. 
 
Verkondiging 
 

Luisterlied: “Wat de toekomst brengen moge” 

(Reisgenoten)  

 - https://youtu.be/IRjUVq2rYKc  
(filmpje staat op de NAS) 
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  LIEDERENBLAD 
Zingen: Gezang 192:1,2,5,6 (LB1973)  
1 O kostbaar kruis, o wonder Gods, 
waaraan de Prins der glorie stierf; 
ik wil om U zijn zonder trots, 
ik acht verlies wat ik verwierf. 
 
2 Bewaar mij dat ik roemen zou 
dan in mijn 's Heren Christi dood. 
Al wat ik anders noemen zou 
is niets bij dit mysterie groot. 
 
5 En door zijn dood en door zijn bloed 
is nu de wereld dood voor mij. 
Ik ben gestorven, maar voor goed 
van heel de dode wereld vrij. 
 
6 De aarde zelf is veel te klein 
voor wie U waarlijk loven wil. 
Uw liefde is een groot geheim, 
zij vraagt geheel mijn hart en ziel. 
 
Dienst der gebeden 
 
Inzameling van gaven  
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Gezang 393 (LB1973)  
1 De dag, door uwe gunst ontvangen, 
is weer voorbij, de nacht genaakt; 
en dankbaar klinken onze zangen 
tot U, die 't licht en 't duister maakt. 
 
2 Die dan, als onze beden zwijgen, 
als hier het daglicht onderduikt, 
weer nieuwe zangen op doet stijgen, 
ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 
 
3 Zodat de dank, U toegezonden, 
op aard nooit onderbroken wordt, 
maar steeds opnieuw door mensenmonden 
gezongen en gesproken wordt. 
 
4 Voorwaar de aarde zal getuigen 
van U, die thans en eeuwig zijt, 
tot al uw schepselen zich buigen 
voor uwe liefd' en majesteit. 
 
Zegen 
 
Zegen: (zingen: Gez. 456 :3 ) 
3.Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 


