
“Het Visnet wil een gastvrije en missionaire geloofsgemeenschap zijn, midden in de wijk Frankrijk, waar iedereen welkom is. Waar 
verdieping in de Bijbel en het gebed, centraal staan en waar iedereen iets ontvangt en geeft tot eer van God en ten dienste van onze 
naasten.” 
 

ZONDAGSBRIEF   
 
 4 februari 2024 

Bij de kerkdiensten:  
Bij de ochtenddienst: vanmorgen gaat ds. Wijgert 
Teeuwissen voor. En hij zal gaan preken over het 
thema “Mijn zegen heb je...”. De lezing die daarbij 
hoort is uit Numeri 6:22-27.  
Vandaag is er KND voor de groepen 1 t/m 8. 
Bij de middagdienst: Vanavond is er geen 
avonddienst in Het Visnet. In plaats daarvan wordt u 
opgeroepen naar de internationale kerkdienst te 
komen. Deze start om 14.30 uur in Het 
Sefanjagebouw aan de Stationslaan  121 (3844 GC 
Harderwijk). Namens Het Visnet spreekt onze 
stadsevangelist Gerrit de Haan. De tekst die centraal 
staat vinden we in Numeri 6: 22-27. Thema van de 
dienst is: "De kracht van woorden."  
 
Begin van de Lijdenstijd 
Aanstaande woensdag 7 februari is het al weer 
Aswoensdag. Deze dag luidt het begin van de 
Lijdenstijd in, ook wel bekend als de 40-dagentijd. 
Het duurt nog (maar) 40 dagen (de zondagen niet 
meegerekend, want de zondag is altijd Pasen!) tot we 
met elkaar het Paasfeest mogen vieren: 
opstandingsdag van onze Heer Jezus Christus.  
 
Viering Heilig Avondmaal  
Volgende week zondag hopen we met elkaar weer het 
Heilig Avondmaal te vieren. Het is bijzonder om met 
dit Avondmaal de Lijdenstijd te beginnen. U bent 
allemaal van harte uitgenodigd om samen deze 
maaltijd te vieren en zo Jezus’ oproep om dit te doen, 
te beantwoorden. Ook als u thuis meekijkt en luistert, 
zet brood en wijn klaar en vier met ons mee! Uit 
dankbaarheid en tot Heer van Hem die wij gedenken. 
 
Internationale kerkdienst 
Vanavond is er geen avonddienst in Het Visnet. In 
plaats daarvan wordt u opgeroepen naar de 
internationale kerkdienst te komen. Deze start om 
14.30 uur in Het Sefanjagebouw aan de 
Stationslaan  121 (3844 GC Harderwijk). Namens Het 
Visnet spreekt onze stadsevangelist Gerrit de Haan. 
De tekst die centraal staat vinden we in Numeri 6: 
22-27. Thema van de dienst is: “De kracht van 
woorden.”  
Er is oppas en kindernevendienst. Het betreft een 
laagdrempelige dienst waar we samen met mensen 
van het azc en statushouders samenkomen. Na 
afloop ontmoeten we elkaar met koffie, thee en 
limonade. In het bijzonder een oproep aan iedereen 
die hier nog nooit geweest is om dit eens mee te 
maken. Het zou met het oog op de doelgroep erg fijn 
zijn als er een grote groep Visnetters aanwezig kan 
zijn.  
 

Diensten: 
Zondag 4 februari 
09.30 uur Ds. W.G. Teeuwissen (Veenendaal) 
14.30 uur Gerrit de Haan (Internationale dienst) 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Zondag 11 februari 
09.30 uur Ds. R.J. Kranen (Viering HA) 
18.30 uur Ds. R.J. Kranen (Viering HA en 
dankzegging) 
 
Gebedspunten:  
1. Bidden voor de belijdenisgroep 
2. Bidden voor het werk van politie en beveiliging  
3. Bidden voor het werk van Open Doors 
We bidden voor elkaar en wensen u Gods zegen toe 
 
Gebed of voorbede nodig? Mail gerust naar: 
gebedgevraagd@hervormdegemeentehierden.nl 
 
Contact gebedskringen: 
Sicco Jongsma, Geitenkamp 29 
Tel. 419071 sjongsma@solconmail.nl 
 
Website: 
www.hervormdegemeentehierden.nl/visnet/ 
 
Contactadressen: 
 
Predikant: 
Ds. R. J. Kranen, Broeklaan 65, 3848 CJ Harderwijk. 
Tel. 06-38291107 rjkranen66@outlook.com 
 
Scriba: 
Evert Westerink, Krommekamp 256, 3848 DT 
Harderwijk, Tel. 06-51239382 
scribavisnet@hervormdegemeentehierden.nl 
 
Kopij: 
Gerard Epe, Walsekamp 12, 3848 CT Harderwijk 
Tel. 06-30857553. Berichten tot en met woensdag, 
bij voorkeur via mail, aan te leveren.  
zondagsbriefhetvisnet@gmail.com 
 
Organist 4 februari 
09.30 uur Kees 
18.30 uur geen dienst 
 
Vandaag is er KND voor de groepen 1 t/m 8 
 
Contactadres Beeld en Geluid: 
Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehier
den.nl 
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Stadsgebed 5 februari in de Petrakerk 
Op maandagavond 5 februari om 19.30 uur hopen we 
elkaar weer te ontmoeten tijdens het stadsgebed 
voor Harderwijk en Hierden. 
We nodigen iedereen uit om hierbij aanwezig te zijn 
in de Petrakerk, Busken Huetlaan 2 in Harderwijk.  
We bidden voor Harderwijk en Hierden, voor ons land 
en voor de wereld. Zoek vrede voor de stad, 
waarheen Ik u in ballingschap heb doen wegvoeren 
en bid voor haar tot de Here, want in haar vrede zal 
uw vrede gelegen zijn. Jeremia 29:7.  
Nadat we in de week van gebed, de gelegenheid 
hadden om elkaar te ontmoeten, is dit weer een 
mooie kans om met broers en zussen uit andere 
kerken kennis te maken.  
Voor info: Evert Westerink 06-51239382 
 
Zendingsreis 2024 
Bij de zendingscommissie is het idee ontstaan om een 
keer bij ons zendingsechtpaar op bezoek te gaan in 
Bosnië. Doel van deze reis is om te zien waar zij 
wonen en werken, maar vooral om hen door onze 
aanwezigheid te bemoedigen en zo mogelijk wat te 
helpen en te ondersteunen. Ook om een goede indruk 
te krijgen hoe zij het zendingswerk  “handen en 
voeten” geven. Wij denken er over om in week 33 
(12 t/m 20 augustus) volgend jaar een week die kant 
op te gaan. Dit zou dan mogelijk zijn voor ongeveer 8 
personen, waarbij wij dan met 2 auto’s kunnen 
rijden. Plan is om in 2 dagen heen en later in 2 dagen 
terug te rijden. Wij verblijven daar dan 6 dagen in 
een hotel bij hen in de buurt. Wij overnachten ergens 
onderweg. Naast een planning met wat we daar gaan 
doen is er ook nog voldoende tijd om iets van Bosnië 
te zien. Dus ook een beetje vakantie. De kosten zijn 
wel voor eigen rekening. Eventueel is het ook een 
optie om met het vliegtuig te gaan. Tot op heden is 
er nog weinig gereageerd op onze eerste oproep, 
vandaar nogmaals deze oproep. Wij willen graag 
weten of er belangstelling is voor deze reis. Zo niet, 
dan zal de reis niet doorgaan. Wij, Sjaak en Marry 
hopen DV als een “soort reisleiders” mee te gaan. 
Graag opgeven, voor eind februari bij ons, via de mail 
of telefonisch: sjaakverboom@gmail.com of 06-
13993623.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruimte reserveren Visnet:  
Reserveren kan tot uiterlijk de zaterdag voor de 
gewenste datum! Stuur uw aanvraag bij voorkeur 
naar visnet.koster@hervormdegemeentehierden.nl 
Of via de app: 06-23069004 (Anneke Fikse) 
 
Gebedskringen: 
Dinsdag    08.45uur Vrouwen 
Dinsdag    19.30 uur (Gebedskring voor iedereen) 
Woensdag 08.30 uur Vrouwen 
Vrijdag      06.30 uur Mannen 
Vrijdag      08.30 uur Vrouwen 
 
Zending: 
Ons zendingsproject “(Ga nu)” pionieren in de 
Balkan. Financieel ondersteunen kan via de Scipio 
app en de zendingsbussen in de hal van de kerk. Wilt 
u Roan en Inge een kaart of attentie sturen, dan kan 
dit via onderstaand adres: Roan Drost (sin Gert) 
Gomionica BB, 71250 Kiseljak, Bosnia i Hercegovine 
 
Diaconale Hulpdienst: 
kan wat voor u betekenen wanneer u (tijdelijk) hulp 
nodig heeft. Schroom niet om contact op te nemen 
(ook als u hulp kunt bieden)  
Contact via Mw. Anne Venema (426298) of 
HulpdienstVisnet@hervormdegemeentehierden.nl 
 
Collectemunten 
Elke 3e donderdag van de maand worden van 19.00 
tot 20.00 uur in de consistorie van Het Visnet 
collectemunten verkocht. Betaling per pin en 
contactloos is mogelijk. 
 
Voedselbank  
Het is dankbaar om iets van onze overvloed te 
kunnen schenken aan hen die het hard nodig 
hebben. Dat geldt niet alleen voor de mensen ver 
weg, maar ook dichtbij. De lokale inwoners die dit 
goed kunnen gebruiken, kunt u praktisch 
ondersteunen door de voedselbank te sponsoren. Het 
inlevermoment is op zondag 11 februari voor de 
dienst(en) in het Visnet. Ook is het mogelijk dit in te 
leveren bij de Spar in Hierden tijdens de 
openingsuren.  

Pak bloem 
Fles Braadboter 

Shampoo 
Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de 

voedselbank 
 
                     QR code t.b.v. collecte 
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Ouderenmiddag dinsdag 13 februari 2024 
Er is weer een gezellige ouderenmiddag georganiseerd in de Dorpskerk. De middag zal om 14:30 uur 
beginnen en we sluiten rond 17:00 uur af.  
Deze middag bent u van harte welkom zonder zich vooraf op te geven. Indien u echt niet zelfstandig 
naar de Dorpskerk kunt komen, bestaat er de mogelijkheid dat u wordt opgehaald. Opgeven hiervoor 
kan bij Astrid Lokhorst 06-17757502 of Wiene Franken 06-39247374 
 
Mannenvereniging 
“ Leer de natie haar doop verstaan en waarderen en Kerk en Staat zijn gered.“ (J.A. Wormser sr) 
Dit citaat komt uit een heel andere tijd maar is nog steeds actueel. Als je in Genesis 17 leest over het 
verbond wat God met Abram sluit en verdiept, spreekt God over MIJN verbond. In de eerste verzen 
lezen we al 7 keer: “Ik zal.” Het gaat van Hem uit en de mens kan daar niets aan toevoegen. Dat is een 
moeilijke boodschap voor de autonome mens die ‘het zelf wel kan regelen.’ Het verbond is 
eenzijdig opgericht maar vraagt van ons verbondsverantwoordelijkheid. We mogen wel iets doen: 
“Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht,” zegt God. We spraken er over dat in deze tijd, door 
allerlei vragen over toe-eigening van het Heil die er leven onder ons, het Verbond misschien niet de 
aandacht krijgt die het verdient. Genade is niet goedkoop, maar duur gekocht door het bloed van 
Christus. Dus misschien hoeven we ons niet zo krampachtig af te vragen: “Is het wel voor mij?” Maar 
geloof Hem op Zijn Woord. 
“Het verbond met Abraham Zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kind”, zingen we in psalm 105. Tegelijk 
is er ook pijn als we zien dat gedoopte geliefden (nog) op andere wegen gaan, maar we houden ons 
vast aan Hem die nooit verlaat wat Zijn hand begon. 
Op 8 februari zien we in Abraham al iets oplichten van zijn Grote Zoon, als hij pleit voor de steden 
Sodom en Gomorra. De Mankracht van januari vertelt ons er alles over. Om half 8 in de nieuwe zaal is 
iedereen weer van harte welkom! 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur Cees Petersen  
 
Actie Kerkbalans 2024 van start!  
Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Met meer dan 2000 deelnemende kerken is Actie Kerkbalans de grootste fondsenwervende actie van het 
land; door het hele land vragen plaatselijke gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te 
maken. De komende week valt ook bij u de brief op de mat. Doet u dit jaar (ook weer) mee? 
Als Hervormde Gemeente Hierden willen we graag een open en gastvrije gemeente zijn. We willen een 
plek zijn en blijven waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien 
en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig 
hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven. 
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie 
Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 12 februari wordt het 
formulier weer bij u opgehaald. 
Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al 
eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen. 
College van Kerkrentmeesters 
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Vluchtelingmaatjes 
We zijn op zoek naar een maatje voor verschillende mensen. Voor meer informatie kun je mailen 
naar vluchtelingmaatjes@gmail.com.   

 Een Afghaanse vrouw van 32 jaar, die graag contact wil met een vrouw die haar wil helpen/ 
leren om kleding te maken en te verstellen. Ze is zelf in bezit van een naaimachine. Zij woont als 
statushouder met haar man en 3 kinderen in Harderwijk.  

 Een 18 jarige man uit Eritrea, die als statushouder in Harderwijk woont. Hij 
wil graag contact met een Nederlander (hoeft niet een leeftijdgenoot te zijn) 
om te oefenen met de Nederlandse taal.  

 Een 34 jarige vrouw uit Syrie. Zij en haar man zijn statushouders en hebben 
in het onderwijs gewerkt. Zij wonen met hun 2 kinderen (3 en 5 jaar) in 
Harderwijk. 

 Een 36 jarige man uit Syrie die op het AZC verblijft. Hij is heel leergierig en wil graag met een 
Nederlander optrekken om de taal en cultuur beter te leren kennen. Hij woont nu 1,5 jaar in 
Nederland. 

Vluchtelingmaatjes Project  
Geriska Poortman, coördinator 
Sia Loedeman, veldwerker 
 
 

 


