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  LIEDERENBLAD 
Liturgie zondagmorgen 3 maart 2024 
3e Lijdenszondag 
09.30 uur: Visnet Harderwijk 
Organist: Thom 
Voorganger ds. R.J. Kranen 
 
Thema: “Gedoe om het Goddelijk Woord..”  
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied: Psalm 25 :6 en 7 (LB1973) 
6 Wie heeft lust de Heer te vrezen, 
't allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal zelf zijn leidsman wezen, 
leren hoe hij wand'len moet. 
Wie het heil van Hem verwacht 
zal het ongestoord verwerven, 
en zijn zalig nageslacht 
zal 't gezegend aardrijk erven. 
 
7 Gods verborgen omgang vinden 
zielen waar zijn vrees in woont; 
't heilgeheim wordt aan zijn vrinden 
naar zijn vreêverbond getoond. 
d' Ogen houdt mijn stil gemoed 
opwaarts, om op God te letten: 
Hij, die trouw is, zal mijn voet 
voeren uit der bozen netten. 
 
Votum en groet 
3e Lijdenszondag 
 
Zingen: Psalm 25 :2 (LB1973) 
2 Here, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G'uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten. 
 
Wetlezing: 
Verootmoediginsgebed 
Genadeverkondiging 
 
Zingen:  (Opwek. 764) 
1 U zult altijd voor ons strijden; 
U hebt steeds uw trouw getoond.  
Deze waarheid is mijn blijdschap: 
Heer, U draagt de zegekroon, 

U, mijn helper en beschermer,  
U, mijn redder en mijn vriend.  
Uw genade is mijn adem en mijn lied.  
 
2 Waar uw grootheid wordt bezongen,  
wil ik knielen voor uw troon. 
Waar U bent verstilt de onrust,  
want u draagt de zegekroon.  
Vul dit huis nu met uw glorie,  
vul ons hart met heilig vuur.  
Uw genade is mijn adem en mijn lied.  
 
Refrein A: 
Halleluja! Jezus overwon.  
Jezus overwon. Halleluja! 
Prijs Hem, die de wereld overwon.  
 
3 U zult altijd voor ons pleiten;  
U zocht door tot U ons vond.  
En geen macht kan U bestrijden,  
want U draagt de zegekroon.  
U bent Jezus, de Messias,  
die de wereld redding biedt.  
Uw genade is mijn adem en mijn lied.  
Refrein. 
 
Refrein B (2x): 
Elke muur wordt neergehaald,  
ieder bolwerk afgebroken.  
U draagt de zegekroon; 
U overwon, U overwon! 
 
4 Aan het kruis leek U verslagen,  
maar  U hebt de dood onttroond;  
zelfs het graf kon U niet houden,  
want U draagt de zegekroon. 
Refrein A 
Refrein B (2x) 
 
Zingen: Opwek.389   
Create in me a clean heart, o God, 
and renew a right spirit within me. 
Create in me a clean heart, o God, 
and renew a right spirit within me. 
Cast me not away from thy presence, o Lord, 
and take not thy holy Spirit from me. 
Restore unto me the joy of thy salvation 
and renew a right spirit within me. 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
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  LIEDERENBLAD 
 
1e Bijbellezing Mattheüs 26 :26-35 (NBV21) 
 
Paasproject 
 
Zingen: Projectlied  
 
KND 
 
2e Bijbellezing Mattheüs 14 :1-12 (NBV21) 
 
Zingen: Gezang 177 :1,2,3,4 en 6 (LB1973) 
1 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, 
in deze zee verzinken mijn gedachten; 
o liefde die, om zondaars te bevrijden, 
zo zwaar moest lijden. 
 
2 'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen, 
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, 
in onze plaats gemarteld en geslagen, 
de zonde dragen. 
 
3 O allerheiligst, onuitspreeklijk wonder: 
de Rechter zelf gaat aan het recht ten onder. 
O wreed geding; wie kan geheel doorgronden 
de vloek der zonden. 
 
4 God is rechtvaardig, ja, een God der wrake; 
en Hij is liefde, Hij wil zalig maken. 
Zie hier de schalen die ten volle wegen 
èn vloek èn zegen. 
 
6 Daar Ge U voor mij hebt in de dood gegeven, 
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven? 
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden 
mijn hart niet wijden? 

 
Verkondiging  
 
Zingen: JdH. 51 (Woord van God) 
1 Uw woord, o God, is liefd' en licht, 
is heilig en volmaakt, 
en waar het hart en schreden richt, 
wordt Uw heil gesmaakt. 
 
Refrein: 
Heilig Woord van God, 
Trooster in ons lot. 
Gij zult in deze aardwoestijn 
steeds ons richtsnoer zijn. 

2 Heers daarom door Uw liefdewoord 
God, in ons hart altijd; 
ons hart, dat enig U behoort, 
zij U gans gewijd. Refrein. 

 
3 Uw heilsbeloften zijn ons brood, 
dat onze zielen voedt: 
Zijn levend water, dat uit nood 
ons herleven doet. Refrein. 

 
4 Daarvoor prijst nog U 't laatst geslacht 
met blij Halleluja, 
als 't roemt in Uw verlossingsmacht, 
en in Uw genâ. Refrein. 

 
Dienst der gebeden  

 
Inzameling der gaven  

 1e Global Rize 
 2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Opwekking 386 (“Lof zij de Heer”)  
1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, 
psalmzingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 
 
2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
3 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn 
namen, 
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 
 

Zegen 
 

Gezang 456:3 
3.Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 
 


