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  LIEDERENBLAD 
Liturgie zondagavond 25 februari 
Aanvang van deze dienst is 18.30 uur 
3e lijdenszondag 
Organist: Anton 
Voorganger in deze dienst is: Ds. B.J. van de Kamp 
 
Thema: “Kom tot inkeer, want het Koninkrijk van de 
hemel is nabij!” 
 

Welkom  

 
Zingen: Psalm 33 :7 en 8 (NB) 
7.Heil hem, die hoopt in vrees en beven 
op Gods genadig aangezicht. 
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, 
God houdt het oog op hem gericht. 
Ja, Hij kent de zijnen,/Hij laat niet verkwijnen 
wie zijn hulp verbeidt. 
Koninklijk van gaven/wil de Here laven 
wie ontbering lijdt. 
 
8.Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
zijn heilge naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde/uwe liefd'ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God, op wien wij wachten,/geef ons moed en krachten 
nu en voor altijd 
 
Stil gebed 
Votum en groet 
Tekst: Lukas 15 :17 
 
Zingen: Joh. de H.541 :1,2,3, en 4  
1.Doorgrond mijn hart,  
en ken mijn weg, o Heer,  
beproef m' en zie  
wat niet is tot Uw eer.  
Is soms de weg,  
die 'k ga niet goed voor mij;  
Leid m' op de eeuw'ge weg,  
Heer, maak mij vrij! 

  
2.O. Heer. heb dank  
'k mag toch de Uwe zijn.  
Uw dierbaar bloed  
wast mij van zonden rein.  
Doop mij met vuur,  
opdat 'k mij niet meer schaam;  
'k Wil leven Heer,  
tot eer van Uwe naam. 

  
3.Zie Heer, hier ben ik;  
maak' mij een vat voor U;  

Woon in mijn hart  
vernieuw het doe het nu!  
Verbreek mijn wil,  
maak m' ook van hoogmoed vrij;  
'k Wil in U blijven Heer,  
blijf Gij in mij. 
  
4.O, Heilige Geest,  
kom tot Uw heerschappij;  
Schenk een herleving  
en begin bij mij.  
Zegen Uw volk  
maak 't als een bruid bereid.  
Wachtend op Jezus' komst  
in heerlijkheid. 

 

 
Geloofsbelijdenis (staande) 

 
Zingen: Psalm 130 : 3 en 4 (OB) 

 3.Ik blijf den HEER' verwachten; 
    Mijn ziel wacht ongestoord; 
    Ik hoop, in al mijn klachten, 
    Op Zijn onfeilbaar woord; 
    Mijn ziel, vol angst en zorgen, 
    Wacht sterker op den HEER', 
    Dan wachters op den morgen;  
    Den morgen, ach, wanneer? 
 
 4.Hoopt op den HEER', gij vromen; 
   Is Israël in nood, 
    Er zal verlossing komen; 
    Zijn goedheid is zeer groot. 
    Hij maakt, op hun gebeden, 
    Gans Israël eens vrij 
    Van ongerechtigheden; 
    Zo doe Hij ook aan mij. 
 

Gebed  
 

Bijbellezing: Mattheüs 3 :1-12 en 4 :12-25 
 Tekst: Mattheüs 3 :1 en 2 en 4 :17 
 
Zingen: Opwek. 642 (De Rivier) 

  Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 
  
Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag. 
't Is een stroom van uw genade, 
waar 'k U steeds ontmoeten mag. 
  
Refrein: 
Here Jezus, neem mijn leven, 
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  LIEDERENBLAD 
ik leg alles voor U neer. 
Leid mij steeds weer naar het water; 
'k wil U daar ontmoeten, Heer. 

  
Kom ontvang een heel nieuw leven, 
kom en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je 
en Hij zegt: "ontmoet mij hier". 

  
(refrein) 

  
Leid mij steeds weer naar het water; 
'k Wil U daar ontmoeten, Heer. 

 
Verkondiging  
 
Zingen: Psalm 103 :3 en 5 (NB) 
3.Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 
 
5.Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem. 
 
Dankgebed en voorbeden 

 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie  
2e Kinderbijbelclub 
 
Zingen: slotlied Opwek. 427  
Maak mij rein voor U 
als gelouterd goud, 
en zuiver zilver. 
Laat mij zijn voor U 
als gelouterd goud; 
puur goud. 

  
Dwars door het vuur 
maakt U mij rein en puur. 
Ik strek mij uit, Jezus, 
naar meer van uw Geest 
en uw heiligheid. 
Ja, ik besluit, Jezus, 
een dienstknecht te zijn 
van U, mijn Meester, 
steeds tot uw wil bereid. 

  
 

Maak mij rein voor U. 
Was mijn leven schoon, 
vergeef mijn zonden. 
Laat mij zijn voor U, 
zuiver als uw Zoon; 
heilig mij. 
 
Zegen: (zingen: Gez. 456 :3 ) 
3.Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 


