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  LIEDERENBLAD 
Liturgie zondagavond 11 februari 2024 
09.30 uur: Visnet Harderwijk 
Viering en dankzegging H.A 
Organist: Anton  
Voorganger ds. R.J. Kranen 
 

Thema: “Twee werelden aan één tafel” 
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied: : Psalm 122:1 (o.b.) 
1 Ik ben verblijd, wanneer men mij 
godvruchtig opwekt: zie wij staan 
gereed, om naar Gods huis te gaan. 
Kom, ga met ons, en doe als wij. 
Jeruzalem, dat ik bemin; 
wij treden uwe poorten in; 
daar staan, o Godsstad, onze voeten. 
Jeruzalem is wèl gebouwd, 
wèl saâmgevoegd: wie haar beschouwt, 
zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten. 
 
Votum en groet 
 
(verootmoediging): 
Zingen Psalm 25:9 (o.b.) 
9 Sla op mijn ellenden d'ogen, 
zie mijn moeite, mijn verdriet; 
neem mijn zonden, uit meedogen. 
Gunstig weg, gedenk die niet, 
zie mijn haters, daar 't getal 
vast vermeert van die mij vloeken, 
en die rusteloos mijn val, 
heet en wrevelmoedig zoeken. 
 
Genadeverkondiging 
 
Zingen: Opwek. 428:1,2,3  
1 Genade, zo oneindig groot, 
dat ik, die’t niet verdien, 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan ’k zien. 
 
2 Genade, die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook, als ik mij tot Hem keer, 
dat God mij nooit verlaat. 
 
3 Want Jezus droeg mijn zondelast 
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 

en brengt mij veilig thuis. 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
Bijbellezing: Lukas 7 :36-50 (NBV21) 
 
Zingen: Opwek. 281 “Als een hert” 
Als een hert dat verlangt naar water 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U.  
 
Verkondiging 
 
Zingen: Gezang 358:1,2,3 (LB1973) (Orgel) 
1 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, 
wil mij vergeven wat ik U misdeed; 
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, 
maar troost mij met uw woord: het is volbracht. 
 
2 Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis, 
het heilig feest van uw gedachtenis; 
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet 
in 't teken van uw lichaam en uw bloed. 
 
3 Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid, 
voor onrechtvaardigen gerechtigheid, 
zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt 
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament. 
 
Onderwijzing 
 
Gebed 
 
Zingen: Gezang 51 (LB1973) (Orgel) 
Ondertussen wordt de tafel klaar gemaakt... 
 
Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom, - 
want mijn leven is onder de macht gesteld 
van de Heer die mijn dagen en nachten telt 
en de Heer zegt `kom' en ik kom. 
 
O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga, 
Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen, 
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij 
heen, 
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wees de adem waaruit ik ontsta. 
 
Want o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt, 
ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 
en uw naam wordt een lied in mijn mond. 
 
Toebereiding van de tafel 
 
Nodigen: verheft de harten (sursum corda) 
 
Viering Heilig Avondmaal 
 
Tafellezing 
 
Zingen: Gezang 358:6 (LB1973) (Orgel) 
6 U wil ik danken, grote Levensvorst; 
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst. 
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer; 
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer. 
 
Dankzegging 
 
Dienst der gebeden  
 
Inzameling van gaven 
1e IZB 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Gezang 393:1,4 (LB1973) 
1 De dag, door uwe gunst ontvangen, 
is weer voorbij, de nacht genaakt; 
en dankbaar klinken onze zangen 
tot U, die 't licht en 't duister maakt. 
 
4 Voorwaar de aarde zal getuigen 
van U, die thans en eeuwig zijt, 
tot al uw schepselen zich buigen 
voor uwe liefd' en majesteit. 
 
Zegen 
 
Gezang 456:3 
3.Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
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