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  LIEDERENBLAD 
Liturgie Zangdienst 14 januari 
Zangers: Sylvia Pastoor en Harmen Sterken 
Muziekband: Anne Venema (gitaar)  
Annemarie bruggen (fluit)  
Kees Schouten (Basgitaar)  
Cor Groenewegen (cajon) 
Piano: Niels 
Meditatie: Aart van de Poppe 
 
Thema: “Is Opwekking aanbidding? 
 
Welkom  

 
Zingen: Opwek. 622 (Groot is de Heer) 
Groot is de Heer God Almachtig.  
Groot is de hoogste Heer.  
De zoom van zijn kleed vult de tempel;  
en wij roepen: 'Heilig Heer'!  

  
Glorie aan de Zoon van God.  
Glorie aan de Heer,  
Koning en Heer.  

  
Open de poort, effent de baan  
zodat de Koning binnen kan gaan.  
En voor eeuwig is Hij God!  

  
Heilig is de Heer God Almachtig.  
Heilig is de hoogste Heer.  
Laat heel de aard' voor Hem buigen  
en Hem kronen aller Heer!  

  
Glorie aan de Zoon van God.  
Glorie aan de Heer,  
Koning en Heer.  

  
Open de poort, effent de baan  ) 
zodat de Koning binnen kan gaan.   )2x 
En voor eeuwig is Hij God!     

 ) 
Glorie aan de Zoon van God.  
Glorie aan de Heer,   
Koning en Heer.  
aan de Heer,             ) 
Koning en Heer.     )2x 

  
Open de poort, effent de baan     ) 
zodat de Koning binnen kan gaan.  ) 
En voor eeuwig is Hij God!   )2x 
En voor eeuwig is Hij God! (2x)  ) 
 
Opwek. 420 (Geen andere naam) 
Refrein: 
Geen andere naam 
dan de naam van Jezus, 
geen andere naam 
dan de naam van de Heer. 

Geen andere naam 
dan de naam van Jezus 
is waard te ontvangen 
de glorie en ere, de kracht 
en de lof in eeuwigheid. 
  
Zijn naam is verheven 
boven heel de aard'. 
Zijn naam is hoger dan de hemel. 
Zijn naam is verheven 
boven heel de aard'. 
Geef glorie en eer Hem 
en prijs nu zijn naam. 
  
(refrein) 

 
Gebed 

 
Zingen: Opwek. 617(Een machtig maker) 

 Een machtig Maker 
formeerde mijn hart. 
Hij nam voor de tijd begon 
mijn leven in zijn hand. 
  
Hij kent mijn naam, 
Hij weet zelfs wat ik denk. 
Hij ziet mijn stil verdriet 
en hoort mij als ik roep. 
  
Ik heb een Vader, 
Hij noemt mij zijn kind. 
Hij laat mij nooit alleen, 
waarheen ik ook zal gaan. 
  
Hij kent mijn naam, 
Hij weet zelfs wat ik denk. 
Hij ziet mijn stil verdriet 
en hoort mij als ik roep. 
  
Hij kent je naam, 
Hij weet zelfs wat je denkt. 
Hij ziet jouw stil verdriet 
en luistert als je roept, 
en luistert als je roept. 

 
 Zingen:Opwek.548 

De muziek vervaagt, 
langzaam wordt het stil, 
dan kom ik bij U 
met mijn grootste wens 
iets te geven Heer 
waar U blij mee bent. 
  
Ik geef U meer dan een lied, 
want een lied op zichzelf 
is niet waar U naar verlangt. 
U kijkt veel dieper in mij, 
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  LIEDERENBLAD 
door de buitenkant heen, 
doorgrondt het diepst van mijn hart. 
  
Ik wil terug naar het hart van aanbidding 
en dan gaat het om U, 
om U alleen, Jezus. 
Ik heb zo’n spijt van  
hoe ik er mee omging, 
want het gaat toch om U, 
om U alleen, Jezus. 

  
Onvolprezen Heer, 
U bent zo veel meer 
dan ik zeggen kan. 
Maar al ben ik zwak, 
alles wat ik heb,  
leg ik voor U neer.  

  
Ik geef U meer dan een lied... 
Ik wil terug naar het hart van aanbidding... 
 
Bijbellezing: Psalm 150 en Colossenzen 3 :16 
 
Zingen: Opwek 137 
King of kings and Lord of lords ) 
glory, hallelujah.   )2x 
King of kings and Lord of lords ) 
glory, hallelujah.   )2x 
 
Zingen: Opwek. 148  
Gods volk wordt uitgeleid, 
zij gaat met vreugde voort, 
en de bergen en heuv'len 
juichen rondom haar. 
Alles zingt erbij, 
zelfs de bomen zijn blij 
en zij klappen voor hun God. 
En de bomen in het veld ) 
zullen klappen voor Hem…. )3x 
en wij gaan vrolijk voort. 
 
Verkondiging “ Is Opwekking aanbidding”? 
 
Zingen: Opwek. 790 
God is mijn Herder, die mij weidt 
In groene velden vind ik rust 
Hij gaat mij voor naar stille wateren 
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel 
 
Refrein  
Heer, ik vertrouw op U alleen 
Heer, ik vertrouw op U alleen 
Want Uw trouw en goedheid volgen mij 
Genade leidt mij naar huis 
 
Hij leidt mijn voeten in het spoor 
Van recht en waarheid, tot Zijn eer 

Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol 
Een feestmaal staat voor mij klaar (Refrein) 
 
Al moet ik door een donker dal 
Ook dan vrees ik de boze niet 
Want U bent bij mij en Uw stok en staf 
Vertroosten mij steeds opnieuw (Refrein) 2x  
 
Want Uw trouw en goedheid volgen mij 
Genade leidt mij naar huis 
Genade leidt mij naar huis 
 

Zingen: Opwek. 675 (Al wat leeft) 
Vader, ik kom in uw heiligdom binnen, 
Maker van hemel en aard', 
vol eerbied voor uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig bent U in uw tempel 
vol van genade en pracht. 
Ik prijs U, mijn hart aanbidt U. 
  
Refrein 1: 
Al wat leeft, alles zingt 
dat uw liefde ons omringt. 
De schepping roept luid, 
de zee doet mee. 
Zelfs de bomen zijn blij, 
prijzen U en zo ook wij. 
Ik zing een nieuw lied  
en ik verhoog uw naam  
en prijs uw majesteit! 
  
Jezus, Heer van het leven, Verlosser,  
wij komen dicht bij uw troon 
en willen U ons leven geven. 
Vul ons, vul ons opnieuw met uw liefde, 
laat heel de wereld het zien, 
vervul ons en toon uw glorie! 
  
(refrein 1)  
  
Refrein 2: 
Al wat leeft, alles zingt 
dat uw liefde ons omringt. 
De schepping roept luid, 
de zee doet mee. 
Zelfs de bomen zijn blij, 
prijzen U en zo ook wij. 
Ik zing een nieuw lied  
en ik verhoog uw naam en prijs U Jezus, 
ik verhoog en prijs U Jezus, 
ik verhoog en prijs uw majesteit! 

 
Dankgebed 

  
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Evangelisatie en gastendiensten 
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Zingen: Slotlied: Opwek. 581 (Til mij op) 
Ik wil heel dicht bij U zijn, 
als een kind bij de vader op schoot. 
Ik wil heel dicht bij U zijn; 
dat is de plek waar ik hoor. 

  
Til mij op, neem mij in uw armen. 
Til mij op, houd mij dicht tegen U aan. 
Til mij op, ik wil U omarmen. 
Til mij op en laat mij niet meer gaan. 

  
Draag mij door het diepe water, 
waar ik zelf niet meer kan staan. 
In uw armen ben ik veilig, 
wanneer U mij draagt,  
als ik niet verder kan gaan. 

  
Ik mag heel dicht bij U zijn, 
als een kind bij de vader op schoot. 
Ik mag heel dicht bij U zijn; 
dat is de plek waar ik hoor. 

  
En U tilt mij op, neemt mij in uw armen. 
En U tilt mij op,  
houdt mij dicht tegen U aan. 
En U tilt mij op, ik mag U omarmen. 
En U tilt mij op                                   ) 
en laat mij niet meer gaan.     )2x 
 
Zingen: Opwek. 785 (Fundament ) 
Ik bouw op Jezus, anders niet;  ) 
het is zijn bloed dat redding biedt.  )2x 
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd; ) 
ik steun alleen op Jezus’ Naam.  ) 
 
Refrein:  
Heer, U bent ons fundament.  
Zwak wordt sterk, door al uw werk.  
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer! 
 
Ook als de nacht mijn zicht vervaagt, toont Hij zijn 
liefde die mij draagt. Al woeden stormen om mij 
heen, mijn anker rust in Hem alleen.  
Mijn anker rust in Hem alleen! 
 
(Refrein 3x) 
 
Wanneer Hij komt met luid geschal,  
weet ik dat Hij mij kennen zal.  
Bekleed met zijn gerechtigheid  
ben ik van Hem in eeuwigheid! 
 
Dankgebed  
 
 
 
 
Zegen: (zingen: Gez. 456 :3 ) 

3.Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 


