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  LIEDERENBLAD 
Liturgie zondagmorgen 7 januari 2024 
Bevestiging ambtsdragers 
09.30 uur:  Visnet Harderwijk 
Organist: Thom 
Voorganger ds. R.J. Kranen 

 

Thema:  
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied: Psalm 139 :1,2 en 9 (LB1973) 
1.Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 
2.Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 
9.Gij zijt mij overal nabij, 
uw ogen waken over mij 
van toen ik vormloos ben ontstaan. 
Gij wist hoe het zou verder gaan. 
Ja, in uw boek stond reeds te lezen, 
wat eens mijn levensweg zou wezen. 
 
Stil gebed  
Votum en groet 
Genadeverkondiging 
 

Zingen: (2 liederen): 

“Toekomst vol van hoop”  
In de nacht van strijd en zorgen 
Kijken wij naar U omhoog 
Biddend om een nieuwe morgen 
Om een toekomst vol van hoop 
 
Ook al zijn er duizend vragen 
Al begrijpen wij U niet 
U blijft ons met liefde dragen 
U die alles overziet 
 
Refrein: 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
U heeft ons geluk voor ogen 
Jezus heeft het ons gebracht 

Mens, als wij, voor ons gebroken 
In de allerzwartste nacht 
Refrein. 
 
U bent God, de Allerhoogste 
God van onbegrensde macht 
Wij geloven en wij hopen 
Op het einde van de nacht 
Refrein. 
 
Zingen: Opw. 767 “Familie”  
Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie,  
als broers en als zussen,  
om elkaar geven 
en open en eerlijk  
met elkaar omgaan,  
de vrede bewaren  
en eensgezind leven.  
 
Refrein: 
En het mooiste geschenk  
wordt ons gegeven: 
de zegen van God  
een eindeloos leven.  
 
Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie,  
als broers en als zussen,  
om elkaar geven 
en open en eerlijk  
met elkaar omgaan,  
de vrede bewaren  
en eensgezind leven.  
Refrein (3x) 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
Kinderen gaan naar de KND 
Schriftlezing: 2 Korintiërs 3:17-4:7 (NBV21) 
 
Zingen: Opw. 404 “Wij gaan op weg”  
1 Wij gaan op weg met brandend hart, 
met een gebed bij elke stap, 
het lied van hoop klinkt door de landen, 
zingend van de nieuwe dag. 
 
2 Tweeduizend jaar, en dag en nacht, 
brandt deze vlam verlicht ons land; 
mensen wachten, harten smachten, 
naar een liefde die verwarmt. 
 
Refrein: 
Laat de vlam weer branden  
als een helder baken 
als heraut van 't morgenuur. 
Laat het lied weer sprank'len  
laat de liefde branden 
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als een vuur, als een vuur. 
 
3 De liefde roept, de waarheid spreekt, 
dat is de kracht waarmee we gaan, 
om hen die vallen, hen die wank'len, 
op te vangen in uw naam. Refrein. 
 
Verkondiging 
 

Zingen: Gezang 304 (LB1973) “God is getrouw”  
1 God is getrouw, zijn plannen falen niet, 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die 't heden kent, de toekomst overziet, 
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 
volvoert zijn hand. 
 
2 De Heer regeert!  Zijn koninkrijk staat vast, 
zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 
een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 
de adem zijner lippen overmant 
de tegenstand. 
 
3 De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt, 
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; 
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land 
als Gods gezant. 
 
Afscheid: 
Afscheidswoorden aan de afscheidnemende 
ambtsdragers door Peter de Lange (afscheid 
nemende voorzitter!) 
Peter de Lange (voorzitter) 
Hendri Poolen (scriba) 
Harry Fikse (ouderling) 
Hans de Jager (ouderling) 
Martin Prins (ouderling) 
Everhard van Pijkeren (ouderling) 
Paul Klaassen (ouderling) 
Joop de Jong (evangelisatie ouderling) 
Tijmen van Steinvoorn (jeugdouderling) 
Peter Boonen (Kerkrentmeester) 
Henk Venema (diaken) 
Rien Petersen (orgaan van bijstand KRM) 
 
Bevestigingsformulier 

Bevestiging: 
Niek van der Horst:                                                                      
Elke van Liempt - Petersen: 
Marnix Mons: 
Gijsje van Panhuis - Brons: 
Bea van Pijkeren - Temmermans: 
Marry Verboom - Palland: 
Lizette Mons - Eijsenga: 
Eric van de Werfhorst: 
Jaap Hop: 

Herbevestiging: 

Dennis Koning (Diaken) 

Peter van Rossem (Diaken) 

Zegen 

Woord van Welkom aan nieuwe ambtsdragers - 

door nieuwe voorzitter Bart Riet 

Lied (gezongen door alle kerkenraadsleden, incl. 

zij die afscheid nemen):  

 

Zingen: Opw. 249  
1 Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, 
schouder aan schouder in uw wijngaard te staan; 
samen te dienen, te zien wie U bent, 
want uw woord maakt uw wegen bekend. 
 
Refrein: 
Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet. 
Vol van uw liefde, genade en kracht, 
als een lamp die nog schijnt in de nacht. 
 
2 Samen te strijden in woord en in werk. 
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk, 
delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 
als uw kerk, die waarachtig wil zijn. Refrein. 
 
Dienst der gebeden  
Inzameling van gaven 
1e Stichting ontmoeting Harderwijk 
2e Kerk en eredienst 

 

Slotlied: Lied 416 (LB2013) “Ga met God” (Combo) 
1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Zegen (Gezang 456:3) 

 


