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  LIEDERENBLAD 
Liturgie zondagmorgen 21 januari 2024 
09.30 uur:  Visnet Harderwijk 
Organist: Anton 
Voorganger ds. M. van Leeuwen 

 

Thema:” 
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied: HH.612 (O, kom nu en jubel..) 
O, kom nu en jubel, 
breng dank aan de Heer 
en juich voor de Rots van ons heil. 
O, kom voor zijn aangezicht, 
breng Hem eer. 
Verheug Hem met snarenspel. 
 
[refrein] 
Want de Heer is een groot God 
en de Koning van alles wat leeft. 
Want de Heer is een groot God 
en de Koning van alles wat leeft. 
 
Stil gebed  
Votum en groet 
 
Zingen: OTH. 363 (U roept ons samen) 
1.U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 
2.Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 
[refrein] 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
3.U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
  
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer. 
 

Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
 
OTH. 362 (U maakt ons een..) 
U maakt ons één, 
U bracht ons tesamen, 
wij eren en aanbidden U. 
U maakt ons één, 
U bracht ons tesamen, 
wij eren en aanbidden U. 
Wordt uw wil gedaan, 
dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van uw gezin. 
Wordt uw wil gedaan, 
dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van uw gezin.  
 
Wetlezing: 
 
Zingen: Psalm 51 :5 (NB) 
5.Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht, 
geef mij een vaste geest, die diep van binnen 
zonder onzekerheid U blijft beminnen, 
verwerp mij niet van voor uw aangezicht. 
Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God, 
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, 
en richt geheel mijn wil op uw gebod, 
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden. 
 
Gebed 
 
Kindermoment 
 
Kinderlied OTH. 541 (Mijn God is zo groot..) 
Refrein: 
Mijn God is zo groot, 
zo sterk en zo machtig. 
Er ‘s niets wat God niet kan doen. 
Mijn God is zo groot, 
zo sterk en zo machtig. 
Er ‘s niets wat God niet kan doen. 
 
1.De bergen schiep Hij, 
rivieren erbij, 
de sterren maakte Hij ook! (Refrein) 
 
2.Mijn Vader is Hij, 
Hij maakte mij blij. 
Hij zorgt voor jou en voor mij. (Refrein) 
 
3.Heb jij soms verdriet? 
‘t is God die je ziet. 
Hij legt Zijn handen op jou. (Refrein) 
 
Bijbellezing: Efeze 3 :13 - 4 :16 
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Zingen: OTH. 237 :1 en 5  
1.Woord, voor ons geschreven, 
door God ingegeven, 
brief aan ons gericht, 
wie uw boodschap lezen, 
worden onderwezen, 
zien Gods aangezicht. 
Steeds zijt gij ons heel nabij, 
rijke onvermoede, schatten 
blijkt gij te bevatten. 
 
5.Licht op onze paden, 
norm voor onze daden, 
lamp voor onze voet, 
wil in ons ook werken, 
dagelijks ons sterken 
met het brood dat voedt. 
Woord, geschied, word stem en lied, 
laat in lofzang heel ons leven 
op u antwoord geven. 
 
Verkondiging  

 

Zingen: Lied 95 :1 en 2 (LB1973) 
1.Nu bidden wij met ootmoed en ontzag 
de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht 
in hemel en op aarde aanzijn gaf, 
dat, naar zijn heerlijk wezen, 
Hij ons de kracht des Heiligen Geestes geve 
en de Messias bij ons intrek neme. 
Zijn liefde is de grondslag van ons leven, 
de oorsprong van ons hart. 

  
2.Dan zullen wij met alle heilgen saam 
in 't morgenlicht op hoge tinnen staan 
en hoogte en diepte, lengte en breedte van 
Gods heil doormeten mogen. 
Dan kennen wij de liefde uit den hoge, 
al gaat zij verre het verstand te boven. 
Wij zullen tot de volle wasdom komen 
in Gods verheven naam. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst  
 

Zingen: slotlied OTH. 394  
1In de hemel is de Heeren  
Zijn glans is als kristal.  
Hij is de Heilige van Goden  
Hij heerst over ’t heelal  
 
Er is kracht in Zijn woord, 

als de wateren bruist Zijn stem, 
als de zon op de zee zo blauw, 

zo is de rijkdom van Zijn trouw. 

 
Refrein: 
En aan U alle macht, 
alle heerlijkheid en kracht 
aan U is de eer 
en de lof want U regeert! 

 
Miljoenen in gereedheid, 
staan de engelen om Zijn troon. 
Verbijsterend Zijn sieraad 
en de schoonheid van Zijn kroon 

 
Er is kracht in Zijn woord, 
als de wateren bruist Zijn stem 
als de zon op de zee zo blauw, 
zo is de rijkdom van Zijn trouw 
 
(Refrein (2x) 

 
U regeert in onze harten, ) 
U regeert over 't heelal, ) 
U regeert in ons leven,  )2x  
U regeert overal!  ) 

 
(Refrein) 

 
Zegen: Gez. 456 :3 )  
3.Amen, amen, amen!  
Dat wij niet beschamen  
Jezus Christus onze Heer,  
amen, God, uw naam ter eer 


